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Colofon 
De antwoorden van geïnterviewden en columns geschreven door onze columnisten 
vertegenwoordigen een mening. Dat betekent niet dat die mening per definitie ook de 
mening van het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II is.  
 
Schrijvers: Jan Brouwer, Esther Elshof, Jacques de Gruijter, Rinie Smits, Jos 
Wiltschut, Liesbeth Frijters, Jerommeke. 
Eindredactie en lay-out: Ink, met hulp van Monique  
Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij GGz Breburg locatie Breda.  
 
Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II  
Website: www.sportpark2.nl 
Kopij voor buurtboekje: Inkkroon@hotmail.com 
Buurtvereninging E-mail: info@sportpark2.nl 
Bestuur buurtvereniging: 
Voorzitter: Robèrt Snelders Penningmeester: Marc Bastiaansen Vicevoorzitter: 
Rinie Smits Secretaris: vacant Lid: Marco Schill 
Vacature voor nog een of twee bestuursleden, meld je aan om eens kennis te 
maken! 

www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII     @buurtverenigingsportpark2 
www.twitter.com/sportparkII 

 

http://www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
http://www.twitter.com/sportparkII
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Beste buurtbewoners van Sportpark 2, 

 
Met trots kondigen wij het nieuwe jaar aan in ons buurtboekje vol met 
evenementen! We zijn blij dat we al 85 jaar lang een hechte buurtvereniging 
hebben in Breda. Dit jaar gaan we weer vol enthousiasme van start met een 
aantal activiteiten die we graag met jullie willen delen. 
 
Om te beginnen zal het paaseieren zoeken weer plaatsvinden, waarbij de 
jeugdige jeugd op zoek kan gaan naar eieren. Daarna volgt het zomerfeest, waar 
we genieten van het mooie weer en gezellig samen zijn. Halloween is de perfecte 
gelegenheid om te griezelen en te verkleden. Sinterklaas zal hopelijk ook weer 
langskomen met wat cadeautjes. En tot slot, het kerstfeest waarbij we het jaar 
feestelijk afsluiten. 
 
Vorig jaar is Koningsdag georganiseerd door mensen uit de buurt zelf, los van 
onze buurtvereniging. Fantastisch initiatief natuurlijk en wij als organisatie van de 
buurtvereniging ondersteunen dit soort initiatieven graag met de middelen die 
we tot onze beschikking hebben als dat nodig is. 
  
Om al deze evenementen te organiseren hebben wij vrijwilligers nodig. Wij zijn 
dan ook ontzettend dankbaar voor de inzet van onze huidige vrijwilligers. Mocht 
je ook willen helpen en betrokken willen zijn bij de buurtvereniging, dan ben je 
van harte welkom! 
 
Tevens zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris voor de organisatie van de 
buurtvereniging. Een rol waarbij je een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
buurt en het organiseren van leuke evenementen. Vers bloed met nieuwe 
ideeën! 
 
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over het komende jaar als wij en we 
zien jullie graag bij onze evenementen! 
 
Met vriendelijke groet, 
De organisatie van de buurtvereniging Sportpark 2 in Breda 
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Bericht van het bestuur 
 

Op 6 februari jl. heeft de kascommissie 
de financiële stukken gecontroleerd over 
het boekjaar 2022. Deze zijn door de 
kascommissie akkoord bevonden.  
 
De kascommissie adviseert de Algemene 
Ledenvergadering het bestuur decharge 
te verlenen als deze instemt met het 
gevoerde bestuur. Wij willen de heer 
Kwisthout bedanken voor zijn tijd. 
 

Algemene Jaarvergadering 
 
Diegene die belangstelling heeft voor een algemene jaarvergadering 2023, kan 
zich hiervoor opgeven via onze website. Ook kunnen hier uw vragen over de 
buurtvereniging, wat van alles kan zijn,  vooraf aangegeven worden. Bij 
voldoende  belangstelling zal deze medio mei worden gehouden. 
 
De financiële positie van de vereniging is gezond. Helaas hebben we begin dit jaar 
met een financiële tegenvaller te maken gekregen. De voor ons onmisbare 
aanhangwagen had groot onderhoud nodig wat helaas veel meer heeft gekost 
dan waar vooraf rekening mee was gehouden. 
 
Het bestuur heeft de contributie 2023 wederom vastgesteld op € 12,50. 
U kunt de contributie overmaken op Rekeningnummer: NL09INGB0005038523 
t.n.v. Sportpark II. Vermeld hierbij a.u.b. uw straatnaam en huisnummer. 
 
Mocht u meer willen geven, dan zijn wij daar uiteraard blij mee. 
Mocht u niet over internetbankieren beschikken, dan kunt u de contributie in een 
envelop doen. Samen met een briefje met uw naam, straatnaam en huisnummer. 
Dit kunt u in de brievenbus doen bij onze Penningmeester Marc Bastiaansen, 
Achillesstraat 110. 
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ZATERDAG  2 DECEMBER 

 

SINT EN PIETEN 

 
 

ZATERDAG 23 DECEMBER 

KERSTOPTOCHT  IN DE WIJK 

 

 
 

 
 
 

 

JUNI-JULI 

ZOMERACTIVITEIT 

 

ZATERDAG 28 OKTOBER 

HALLOWEEN SPOOKTOCHT 
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Jerommeke 
5 jaar 
Woonplek sint kathalijne Waver Belgie  
Logeeradres sportpark 2 
 
Amai...wat een drukte elke dag hier in 
Sportpark. Normaal woon ik in een 
dorpje over de grens, waar ik rustig 
een uur kan wandelen zonder een 
mens of hond tegen te komen. 
Het is wel gezellig tussen al die mensen 
en intussen heb ik al best wat 
vriendjes. Maar je moet uitkijken met 
lopen want voor je het weet zit je 
onder een camion. 
Mijn pleegmama heeft tijdens het 
wandelen altijd kleine snoepjes in de 
sacoche. En als ik dan kom als ze roept, 

krijg ik er 1. De eerste paar dagen verstond ik haar echt niet en zei ik steeds 
Wablief? En dat begreep zij dan niet. 
 
Nu ken ik de wederzijdse moppen van Belgen over Hollanders en andersom. Zo 
hoorde ik pas: Waarom is een Belgische verhuiswagen 20.meter lang? 
Voor het geval ze een tuinslang meenemen 
 
Gossie, wat moest ik lachen...maar niet heus. 
 
Maar laat ik er dan eentje doen die ze bij ons over jullie vertellen: Weet je wie 
het koperdraad uitgevonden heeft?Twee Hollanders die om een cent vochten. 
 
Die is wel leuk he? 
 
Maar toen ik hier net kwam wonen heb ik uren voor het raam gezeten en dacht 
die Ollanders...ik zag oa een banaan, kikker, piraat en twee koeien voorbij 
wandelen smiddags en savonds kwamen die rollend weer voorbij. Een speciaal 
feest scheen het te zijn. 
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Maar het baasje is een zoeteke en zelfs als ik wat sloop, wordt ze nog geen eens 
heel boos. Wel een beetje. Want slopen kan ik. Heel goed zelfs. Pleegmama zei al 
een paar keer: 'Je moet lekker doorgaan zo', dus dat doe ik dan maar.... 
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BUURTGENOTEN 
 
Deze keer zet ik Robert Snelders, de voorzitter van onze buurtvereniging, in het 
zonnetje. Robert is op 18 juni 1975 geboren in de Korte Sikkelstraat, waar zijn 
ouders en broer nog wonen. Een echte Sportparker dus die zeker de bewoners 
die er al lang wonen allemaal met gezicht kent. Toen Robert nog een jongen was, 
deed hij al vaak mee aan de activiteiten van de buurtvereniging. De zeskamp was 
zijn favoriet. Vroeger werd er vanuit de buurtvereniging maandelijks activiteiten 
georganiseerd. Door het tekort van vrijwilligers nu is dat niet meer mogelijk. 
 

30 Jaar geleden kwam hij Giselle tegen met carnaval en de vonk sloeg meteen 
over. Hij woont nu in de Steijnlaan, getrouwd met Giselle en  
samen met hun twee zoons Robin van 17 en Ryan van 14 jaar en hun hond 
James. “Hier ga ik oud worden. Ik ga hier niet meer weg.”’ aldus Robert.  
 
Naast zijn werk als autohersteller heeft hij eigenhandig een eigen auto gebouwd. 
Zijn trots: een Mini Clubman Estate. Daarnaast is er altijd wel wat te klussen aan 
zijn huis.  
7 Jaar geleden werd hij benaderd door Rinie op een activiteit of hij geen interesse 
had in een functie van bestuurslid van de buurtvereniging. Na even nadenken 
ging hij er vol voor. Toen de toenmalige voorzitster wegging, nam hij deze taak 
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over. Hij vindt het wel een leuke functie, je stuurt aan en bent van alles op de 
hoogte. Robert benadrukt wel : “ We doen het met heel het bestuur samen.” 
Daarnaast is hij natuurlijk onze grote bouwer. Samen met Rinie bouwt hij de 
mooiste creaties. Halloween is het hoogtepunt van het jaar en na enig 
aandringen ligt hij al een puntje van de sluier op. Het thema wordt sprookjesbos. 
Nu al worden de plannen gesmeed hoe een en ander aan te pakken. Hopelijk 
wordt het net zo druk als vorig jaar. Toen werden er 600 muntjes verkocht. 
Tijdens de storm van een paar jaar geleden viel er een boom op de caravan maar 
dat weerhoudt hun niet om in de zomer naar hun vaste familiecamping in Belgie 
te gaan. Hij geniet dan zeker van alle Belgische biertjes.  
Zijn wens voor de wijk: een eigen buurthuis. Het hoeft niet groot te zijn maar 
gewoon een plek om elkaar te ontmoeten. Ook zou hij graag met meer 
vrijwilligers de activiteiten van onze buurtvereniging vorm geven. Dus heb je een 
uurtje ergens over. Vind je het ook belangrijk voor de sociale samenhang van de 
buurt om onze oudste buurtvereniging van Breda te helpen? Bel even met 
Robert: 0613089087 en meld je aan bij onze gezellige club. 
 
Esther Elshof 
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Paasactiviteit 
 

Zondag 9 April kan er massaal eieren 
worden gezocht .De paashaas zal al 
vroeg in de ochtend (alle kinderen 
liggen dan nog op een oor) honderden 
eieren verstoppen voor de kinderen 
van de buurtvereniging. Na dat alle 
eieren zijn (terug) gevonden volgt 
natuurlijk een verloting met heerlijke 
chocoladehazen prijzen. 
De grote zoektocht is op het -

Halloween- veld in de Steynlaan en begint om 10.00 uur. 
 
Tot ziens en vergeet 
vooral niet je Paas 
kleurplaat mee te 
brengen!!  
Groetjes De Paashaas. 
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Wat heeft onze 
buurt met Zuid-
Afrika? 
 
Een tijd geleden schreef 
ik over de Zuid-
Afrikaanse straatnamen 
in Sportpark II, zoals de 
Van Riebeecklaan. Ze 
dateren uit 1952 toen 
deze witte Zuid-

Afrikanen in Nederland nog als helden werden vereerd. 
 
Dat is tegenwoordig wel anders. Voor wie er meer over wil weten is het boek Alle 
problemen begonnen met Van Riebeeck. Wat Nederlanders niet weten over hun 
rol in Zuid-Afrika van Niels Posthumus een aanrader. Behalve Van Riebeeck 
komen de andere straatnaamgevers uit onze buurt er overigens nauwelijks in 
voor. Maar dat is juist de sterke kant van dit boek: het gaat niet over de 
machthebbers, maar vooral over de gevolgen van de daden en ideeën van die 
machthebbers voor gewone mensen. 
 
Niels Posthumus, van 2012 tot 2021 correspondent in Zuid-Afrika, reisde door 
het land, sprak met allerlei mensen en bestudeerde de geschiedenis. Aan de 
hand daarvan beschrijft hij een samenleving die nog steeds de sporen van de 
apartheid draagt, van een systeem dat uitging van de superioriteit van de blanke 
man – zoals Smuts, Botha en de anderen. Een mentaliteit die gevormd is door 
ideeën die uit Nederland afkomstig zijn. 
 
Dit boek weeft op een knappe manier heden en verleden van Zuid-Afrika door 
elkaar. Een prima manier om het land en zijn verleden te leren kennen. 
 
Het stukje over de straatnamen is terug te lezen op 
https://www.janbrouwers.eu/zuid-afrikanen-in-sportpark-ii/ 
 

https://www.janbrouwers.eu/zuid-afrikanen-in-sportpark-ii/
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PLUISJE    
                                                                      
  “Alle uilen heten Uil, behalve Pluisje die Pluisje heet.” Daarmee begon ik 

in het verleden antwoorden te geven in 
een klas die voor mij nog nieuw was. De 
leerlingen hadden in “mijn” lokaal naar 
alle uilen gekeken die daar, her en der 
verspreid, in diverse maten en soorten 
van stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden 
aanwezig waren. Van pluche, van 
verschillende metaalsoorten, van hout, 
van plastic; als driedimensionaal object of 
als tekening of poster. Op de vraag naar 
het aantal, was mijn standaardantwoord 
dat zij ze maar moesten tellen. Het waren 
er minstens honderd. Ik besefte later dat 
ik in de typische waardering van pubers 

voor merkwaardige leraren ieder jaar hoge ogen gooide. Ik kon uit hun 
opgeluchte blikken opmaken, dat ze begrepen wat generaties leerlingen 
voor hen hun al verteld hadden over het Uilenlokaal en de erbij horende 
leraar, die soms als Uilenman betiteld werd. Maar dat gebeurde zelden in 
mijn bijzijn hardop. Een reputatie is een langgerekte schaduw die voor 
iemand uitgaat. Hun klassikale intelligentie werd bij een volgende vraag 
over het waarom behoorlijk op de proef gesteld, als ik nonchalant 
antwoordde, dat ik dan kon zien wat er van uilskuikens zou worden. De 
veelzeggende blik maar de klas ontging de meeste leerlingen niet, waarna 
ik met de eerste les kon beginnen. Maar dat was een vaste en dus wel 
degelijke maar saaie procedure. Niet om te lachen derhalve. 
                
Maar ik wil over Pluisje vertellen. Pluisje was een witgrijze pluchen uil, qua 
afmetingen passend in her rode, vierkante plastic bakje met witte 
aantekenpapiertjes dat op de hoek van mijn tafel stond.  Pluisje keek met 
zijn starre ogen strak het lokaal in. Toch vonden mijn leerlingen in het 
algemeen Pluisje niet onsympathiek. Integendeel, want als de les  
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afgelopen was, liepen leerlingen –en heus niet alleen bedeesde, 
zachtmoedige die hun poppenjeugd nog niet konden vergeten, nee zelfs 
store mannelijke binken van zeventien jaar en ouder die na het weekend 
vol trots de opgelopen littekens toonden van een knokpartij rond een 
wedstrijd van NAC- soms met een omweg naar mijn tafel om Pluisje 
zachtjes over het hoofd te aaien. Was het bedoeld als een troostend 
gebaar voor het feit, dat Pluisje tot vervelens toe mijn grappen en 
verhalen moest aanhoren? Een enkeling fluisterde wat tegen Pluisje, maar 
die was –uiteraard- Oost-Indisch doof. In zijn ultieme discretie kon hij 
‘horen, zien en zwijgen’. Ik keek al snel niet meer op, als ze langs 
schuifelden.      Op een bepaalde vrijdagmiddag, dus aan het einde van een 
lesweek, was en bleef 4-havo onrustig en bijzonder ongeconcentreerd. Ik 
was geroutineerd genoeg om in zulke situaties wat gas terug te nemen. 
Zeg maar: wat minder streng naar het weekend door de stof te laveren. Ik 
moest een belangrijk stuk 
lesstof behandelen, want de 
laatste toetsenweek van het 
schooljaar naderde. Maar wat 
ik ook deed: de concentratie 
kwam niet. In een vlaag van 
verstandverbijstering, zo 
zullen de leerlingen gedacht 
hebben, draaide ik Pluisje om, 
trok het dier naar mij toe en 
deelde mee, dat ik de rest 
van de stof alleen aan hem 
zou vertellen. Ik dempte mijn stem, zodat die logischerwijs zacht maar 
sfeervol klonk en vertelde verder wat er nog op mijn onderwijskundig hart 
lag. Het werd doodstil in het lokaal. Zelfs een astmatische ademhaling was 
nu vrijwel onhoorbaar. Zowel al mijn leerlingen als ikzelf hielden dit tot 
bijna het einde van het lesuur vol. Ik eindigde tenslotte met luide stem: 
“Nou Pluisje, ik ben blij dat je zo goed opgelet hebt, want deze kennis 
komt jou zeker goed van pas bij het komende proefwerk.” 
 
 Ook bij een andere situatie speelde Pluisje een belangrijke rol. Ik herinner me, 
dat er eens in 5-havo twee meiden zaten. Meisjes kon je ze echt niet meer 
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noemen. Ik dacht soms bij mezelf, dat ze op weg leken naar een loopbaan als 
huisvrouw of echtgenote of wellicht telefoniste in een callcenter. Eigenlijk waren 
het helemaal geen vervelende meiden, zelfs altijd oprecht vriendelijk tegen mij. 
Maar dat eeuwige geklets van hen. Ook in dat bepaalde lesuur waren ze weer 
vervuld van zoveel tekst bij hun onderlinge communicatie als waarop ik ze bij 
schrijf- of spreekopdrachten nooit had kunnen betrappen. Hun gespreksstof was 
zodanig, dat het aanvankelijke gefluister aanzwol tot soms niet meer onderdrukt 
giechelen en af en toe wat luide kreten. Het stoorde niet alleen mij, maar 
eigenlijk alle andere leerlingen bij hun slaperig luisteren. Ze openden hun ogen 
en keken onderzoekend rond waar de bron van al dat geluid zich bevond. 
Vergelijkbaar met wanneer tijdens een voorstelling in de schouwburg de 
geconcentreerde toeschouwers gestoord worden door ongewenste geluiden in 
de zaal. Hoe dan ook: mijn noodzakelijk concentratie werd danig op de proef 
gesteld. Ik zag onder ogen, dat er iets moest gebeuren. Ik moest ingrijpen om de 
rust terug te krijgen. Waarschuwende blikken en zelfs nadrukkelijke non-verbale 
communicatie hadden niet geholpen. Ik stond op vanachter mijn bureau, links 
vooraan in het lokaal, en pakte onder de ontwaakte en nu toeziende ogen van de 
leerlingen Pluisje op in rode zitplaats. Ik liep rustig met hem naar de tafel in de 
rechterrij, waar de meiden zaten en zette op hun tafel de uil met zijn gezicht naar 
hen toe. Voordat ik weer naar mijn plaats terugliep, instrueerde ik Pluisje: “Let jij 
maar op ze, want ik heb er schoon genoeg van.” Ik hervatte daarna mijn les, alsof 
er helemaal niets bijzonders gebeurd was. De twee dames waren tot een 
ongekende stilte vervallen en keken totaal verbijsterd naar de uil. Na enkele 
doodstille minuten stak een van de twee haar vinger op Ze wachtte tot ik 
welwillend haar het woord gaf. Met de wanhoop doorklinkend in haar stem, 
vroeg ze: “Mijnheer, mag die uil weer weg. Hij zit zo strak naar ons te staren.” Ja, 
niet de ogen van de meester maakt de leerlingen oplettend en stil, maar de 
zwarte kraaloogjes van een pluchen uil, die Pluisje heet.     
Moraal: Denk goed na voordat je het onderwijs in wilt gaan. Maar ga je toch, 
wellicht gedreven door een onstuitbare drang tot ‘leraar spelen’, ga dan nooit 
zonder een pluchen huisdier, dat een oogje in het lokaal houdt.                                                                   
 
Blokhoofd 
 
 
 
 
 

  



[Typ hier] 
 

Actie Nederland Schoon, onze buurt ook! 
 
Zaterdag 18 maart landelijke actie : “Heel Nederland schoon”. Ook onze 

Sportparkwijk deed hier aan mee. Verschillende 
mensen van het “Zwerfvuilteam” hebben hun 
straat, plein of perk weer zwerfvuil vrij gemaakt. 
Het was heerlijk weer om buiten bezig te zijn. De 
foto is van het team dat de Spadestraat heeft 
schoongemaakt.  

  
Mensen van het “Zwerfvuilteam” maken regelmatig hun gebied schoon dus niet 
alleen tijdens deze landelijke dag. U ziet ze vast weleens bezig in de wijk. 
Sommigen lopen alleen, anderen lopen met hun kinderen of buurkinderen. 
Samen zorgen ze ervoor dat het meeste vuil opgeruimd wordt. Als u ook uw 
steentje bij wilt dragen kunt u contact opnemen met Eva-Maria 06 53337482. Zij 
is de coördinator in de wijk. 
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Brum, soms is het anders dan je denkt.  
 
Kennen jullie BRUM nog? Dat is dat autootje uit een Engels televisie 
kinderprogramma met van die meebewegende koplampen.  Half levend en uit 
zichzelf rijdend. 
Brum was een echte held en kon mensen en dieren uit benarde situaties redden. 
Brum was dan ook erg geliefd, en als-ie voorbij reed, dan stopte iedereen meteen 
met alles waar hij of zij mee bezig was om vol overgave naar Brum te zwaaien. 
Zo hebben kinderen nog wel eens de neiging om naar politie-auto’s te zwaaien, 

of ambulance brandweer. Ook redders in nood. Laatst zag ik nog dat een 
ambulance een slinger aan z’n zwaailicht gaf waarbij het braaf zwaaiende 
jongetje dolgelukkig keek met een blik van ‘dat deed ie voor mij’. 
 
Nu had ik pas een keer mijn auto net ergens geparkeerd, een beetje onwennig 
want het was een onbekende omgeving en ik wist niet of ik daar gratis stond of 
niet, daarnaast kwam er ook een loeiende sirene aan. Dus ik stond wat sukkelig 
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op de stoep te kijken toen er twee wat oudere mensen hun portiek uit stapten. Ik 
dacht … die  wonen hier dus die ga ik aanspreken om te vragen of ik hier zomaar 
mocht parkeren. Maar ja, wat een kolere herrie maakte die brandweerwagen.  
 
En toen stopten ze abrupt met verder wandelen en deden de ‘Brum-zwaai’ naar 
de brandweerwagen…. Stoppen met wandelen, proberen oogcontact te maken 
met de chauffeur en zwaaien op ’n tamelijk kinderlijke manier.  
En ik dacht…. Oei, bent u daar zo langzamerhand niet overheen gegroeid....en ik 
vergat te vragen of ik daar gratis kon parkeren… en de brandweerwagen was 
voorbij en ik maakte een gebaar van dat was een bak herrie. En toen zeiden de 
mensen vol trots … Dat is onze zoon… 
AAAAH, ik had (weer ‘ns) een vooroordeel. Wat is het toch af en toe moeilijk om 
dat niet te hebben. 
 
Jacques 
 
 

 
Nieuwe adverteerder 
 
Beste buurtbewoner, er is altijd ruimte voor een nieuwe aspirant adverteerder in 
ons buurtboekje.  
Wilt u zelf, als beginnend ondernemer adverteren, of weet u misschien toevallig 
iemand die hiervoor is geïnteresseerd ? (kan al voor slechts 25 euro voor geheel 
2023) in vier uitgaves van buurtboekje Sportpark II. 
laat het ons weten via de buurt website en wij gaan daar meteen mee aan de 
slag. 
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Een blijvende herinnering                                                                                                
door rinie smits..                                                                                                            
 
"Voor Open Doel"                                                                                                          
Alweer enige tijd geleden was ik tijdens mijn werkzame periode bij Justitie op de 
Rechtbank Breda gedurende 25 jaar voorzitter van stichting "Voor Open Doel". 
Deze stichting had ten doel donaties te schenken aan kleinschalige projecten 
zoals: Kika kinderkankervrij-blinde geleide honden-stichting Duchenne 
spierdystrofie-dieren bescherming-Hartstichting etc.). Onze financiële inkomsten 
genereerden wij door het organiseren van een eendaags Internationaal voetbal 
toernooi. Door de juiste bronnen te enthousiasmeren was het een voorrecht 
velen jaren achtereen hierdoor jaarlijks een check van 3.500 euro te mogen 
overhandigen aan prachtige goede doelen. 
 
Zo ook aan broeder Gerard. Misschien dat u zich zijn verhaal nog kunt herinneren 
uit Dagblad de Stem. Jaren vertoefden hij in zijn tweede vaderland Haïti voor 
zendingswerk. Maar door een afschuwelijke aardbeving werd zijn levenswerk 
daar in een klap grotendeels verwoest. Ook Broeder Gerard hebben wij financieel 
toen kunnen helpen. Een blijvend maar vooral interessant contact heb ik met 
deze bijzondere mens hier aan overgehouden.                           
 
Aardbeving.                                                                                                                       
En plotseling was daar het bericht met verschrikkende beelden van wederom een 
alles vernietigde en ontredderde aardbeving in Turkey en Syrië. Bij het zien 
hiervan verschenen de toegestuurde trieste fotobeelden van toen door broeder 
Gerard, opnieuw op mijn netvlies. 
 
Gelukkig kwam de hulp van zoveel mensen uit Nederland snel op gang. 
Hartverwarmend was het te ervaren dat -ook onze eigen kinderen uit de wijk- 
spontaan hieraan mee deden. Huis aan huis werd de voordeur fanatiek en 
langdurig platgebeld want er moest worden open gedaan, zodat wij door hun 
ludieke maar vooral spontane actie, snel verlost werden van al onze lege flessen. 
Hun boodschap was helder en duidelijk: help ons helpen. Chapeau aan al die 
bijzondere jongelui uit onze eigen buurtvereniging.                                                         
 
Toeval of telepathie.                                                                                                          
Nu deed zich het toeval voor dat ik gelijk in deze periode gebeld werd door: 
Broeder Gerard. Blij en verrast was ik juist nu weer wat van hem te horen. In 
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verband met zijn brosse gezondheid en hoge leeftijd, wonend in Nederland. Het 
gesprek ging voornamelijk over de actuele aardbeving en wat dit met hem deed. 
Met een emotionele stem vertelde hij dat deze rampen eigenlijk niet mochten 
gebeuren. Meerdere keren her-beleefde hij zijn eigen verschrikkelijke periode 
van toen, opnieuw. Aandoenlijk was te horen dat zijn dagelijkse bezigheid vooral 
bestond uit het archiveren van enorme aantallen fotoboeken - zijn levenswerk - 
en wat bewaard moest blijven. Daarbij herinnerde hij zich één brief die ik hem 
indertijd geschreven had in bijzonder en koesterde maar helaas miste en of ik 
daar nog een kopie van had.                   
Ons gesprek eindigde met een wederzijdse blijde lach, maar wel met zijn 
dringende verzoek deze brief dan persoonlijk op de Abdij te komen brengen. 
 
Onmiddellijk heb ik deze uitnodiging of uitdaging aangenomen en zal ik 
binnenkort een dag "kloosterling" zijn. 
 

 
 

  



[Typ hier] 
 

Te huur van de buurtvereniging 
 

 
 
 
• Biertafel / picknicktafel (€ 12,50 per dag) 
• Vier statafels (€ 4,- per tafel per dag)  
• Een aanhangwagen (€17,50 voor een dag). Let op! Tegenwoordig is een 
net nodig om eroverheen te spannen. Deze wordt niet meegeleverd. 
 
Op de website leest u hoe u een van de items kunt 
reserveren: 
www.sportpark2.nl 
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